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‘Roerend erkenteli ik’

BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN IJSSEL

INLEIDING

Tom Ae \pal

In het nummer van december 2015 heeft Iet Erdtsieck een artikel gewijd aan vluchtelingen in de

gemeente Kampen gedurende de loop der tijden. Nu wordt verder ingegaan op de situatie van een

Belgisch gezin dat tijdens de Eerste Wereldoorlog in IJsselmuiden onderdak vond en de beslomme-

ringen die dat met zich meebracht. Daarnaast krijgt het Comité voor steun aan Belgische vluchte-

lingen uit Kampen enige aandacht.

DANKBAAR OM VERSCHILLENDE REDENEN
Zondagmorgen 18 oktober 1914.

Op het marktplein in het Belgische Brugge vullen
Duitse uniformen het gehele plein. De eerste gods-
dienstoefening van de in meerderheid protestantse
overwinnaars in deze veroverde katholieke stad. Na
de stilte van het gebed door een prediker in offi-
ciersuniform klinkt uit duizenden zware mannen-
stemmen ‘Ein fester Burg ist unser Gott’.

In de ‘Onze Lieve Vrouwekerk’ in Antwerpen
wordt op die zondag voor de eerste maal een mis
gehouden voor de Duitse soldaten. De Duitse aal-
moezenier dankt God Die hun de zege gegeven
heeft. De enkele burgers die Duits verstaan verwij-
deren zich met tranen in de ogen uit de kerk. Nog

maar enkele weken geleden smeekte een priester

in diezelfde kerk God om het Belgische vaderland
te bewaren.'

Misschien had die Belgische priester toen onder
zijn gehoor wel inwoners van Antwerpen die op
11 oktober 1914 een extra godsdienstoefening bij-
woonden in de Rooms Katholieke kerk in Kam-
pen, een kerk met dezelfde naam: ‘Onze Lieve
Vrouwekerk’. In der haast belegd voor de gelovigen
onder de 1.599 geinterneerde Belgische militairen
en 154 Belgische vluchtelingen. De laatsten waren
laat in de avond daarvoor, op zaterdag 10 oktober,
‘allerarmoedigst, afgetobd, ellendig en vuil* op het
Kamper station aangekomen. De meeste vluchte-
lingen werden ondergebracht in het “Werkhuis™*.
Pastoor J.M. Gerrits hield in Kampen in de ‘Bui-

tenkerk’ voor de Belgische gasten een korte toe-

spraak in de Franse taal.” Na die dienst werd de




Verdwenen namen: de Waterstraat

Sybren Cgerlofsma

De naam Waterstraat in Kampen is enkel nog bekend uit schriftelijke bronnen. Straatnamen gingen

meestal verloren, omdat de dragers van die namen verdwenen. Maar bij de vroegst bekende Water-

straat is er sprake van het tegendeel. De naam voor deze geplande straat verdween uit beeld, omdat

de realisering van die straat maar niet wilde vlotten.

In schriftelijke bronnen met betrekking tot Kam-
pen komen we de naam Waterstraat tegen van de
veertiende tot en met de zeventiende eeuw. Aan-
toonbaar is dat de naam na de veertiende eeuw
werd gebruikt voor andere straten, zoals in het
huidige Keizerskwartier en in de verdwenen wijk
De Hagen. Waar de in de vroegste vermeldingen
genoemde Waterstraat precies lag, is omstreden. In
deze bijdrage wordt een poging gedaan om hierin
duidelijkheid te verschaffen door hernieuwde ana-

lyse van de beschikbare bronteksten.

LANGS HET WATER, BINNEN DE MUREN

In de middeleeuwen werden straatnamen niet bij
overheidsbesluit vastgelegd, maar ontstonden ze op
pragmatische wijze. Bij meerdere straten ontstond
de behoefte om die te onderscheiden naar uniek
kenmerk. Een waterstraat kenmerkt zich door de

ligging nabij het belangrijkste natuurlijke water in
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de omgeving. De straat loopt evenwijdig langs dit
water of leidt er naar toe.

Omdat een straatnaam binnen een nederzetting
uniek dient te zijn, zal in Kampen op andere plek-
ken langs de IJssel de naam Waterstraat pas zijn ge-
bruikt nadat de oudste drager die naam had verlo-

ren.

Tot in de negentiende eeuw werd er een strikt on-
derscheid gemaakt tussen straat en weg. Een straat
lag per definitie binnen de stadswallen en was van
een bestrating voorzien. Een aardig voorbeeld van
dit onderscheid is de naam van de in de negen-
tiende eeuw aangelegde Kamperstraatweg. De rou-
te was verhard, maar lag buiten de stad en werd
daarom straatweg genoemd. Het is goed te beden-
ken dat de middeleeuwse Waterstraat zich binnen

de stadsmuren moet hebben bevonden.



Standaardwerk over boeren op het Kampereiland

Johnr Prins

Honderd keer schreef Geuje van der Linde voor het streekblad ‘Erfnummer’ een artikel over het

ontstaan en de ontwikkeling van een erf en over het leven op zo’n erf op het Kampereiland. Ei-
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genlijk was het negennegentig keer, want in het eerste artikel -verschenen in ‘Erfuummer 2’ in het

voorjaar van 1988- behandelde hij de erven 1 én 2 (op de Mandjeswaard) achter elkaar met nog

geen duizend woorden, om precies te zijn: 896. Aan het laatste erf, nummer 100 op de Kardoezen
vlakbij Roggebot, besteedde Van der Linde 4401 woorden. Het schrijven over de erven had zich in

de decennia breed ontwikkeld en niet alleen in omvang.

Toen Geuje bijna drie jaar geleden stopte met zijn
bestudering van de geschiedenissen, het doorvor-
sen van archieven en het interviewen van zittende
pachters en van nog levende oud-pachters ontstond
de wens en groeide de aandrang om al dat eerdere
werk samen te brengen in een boek. Het zou een

standaardwerk moeten en kunnen worden.

Voor zo’n boek ging Van der Linde opnieuw aan
het werk, want op de eerste beschreven erven za-
ten inmiddels opvolgers van de pachters van een
kwart eeuw geleden. En in die zelfde tijd was het
boerenbedrijf flink veranderd. Ook was de tijd over
het eerste schrijf- en onderzoekswerk heengegaan.
Verder moesten alle erven in één boek een enigs-

zins gelijke behandeling krijgen.
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Het vinden van een uitgever, het herschrijven en
het samenvatten van steeds terugkerende feiten, die
vaak herhalingen van enkele jaren terug in de on-
derscheiden artikelen waren, kostte ruim twee jaar.
Hoeveel tijd heeft Geuje al die jaren sinds 1988 aan
het onderzoeks- en schrijfwerk besteed? ‘Omgere-

kend één werkdag in de week!

Boer

Van der Linde was van 1965 tot 2000 pachter van
erf 47. Hij had de pacht overgenomen van zijn va-
der toen een veehouder nog bijna vierentwintig
uur per dag, zeven dagen in de week, boer was. De
mechanisatie -van het grasmaaien, hooien, voer in-
kuilen, sloten schouwen en melken- bracht in de
tweede helft van de vorige eeuw met zich mee dat

er meer vrije tijd ontstond.Van der Linde ging tijd



Bij de renovatie in 1951 van
de Burgwalkerk werd dit
15de-16de-eeuwse kannetje

gevonden.

ntussen, in de binnenstad ....(1)

... wordt een monumentaal kerkgebouw — Burgwal 60 - onttrokken
aan haar bestemming, de wekelijkse eredienst, maar even verderop, in
Huize Margaretha, gaat de vlag definitief uit: de voltooiing nadert, na
een periode van afbraak, archeologisch onderzoek, nieuwbouw en (her)
huisvesting. De hoge kranen, de zware transporten, de vele hekwerken
en de laatste containers en cabines, behoren weldra tot het verleden.
Waar de roots van Margaretha op deze plek in de stad tot ver in de Mid-
deleeuwen reiken, is de Burgwalkerk net aan 140 jaar oud geworden: de
opening was op 7 maart 1875 (wel vonden de kerkgangers toentertijd
dat zij de rechtmatige voortzetting waren van de Kerk der Middeleeu-
wen die door de Reformatie was heengegaan in de zestiende eeuw).
Maar dit terzijde...

Voor de bouw van de Burgwalkerk was een heus Stadskasteel afgebro-
ken, een oud bakbeest: voornaam woonhuis, met koetshuis en stallingen,
een torengje en waterputten; en een gang uitkomende op de Nieuw-
straat. De massa’s oude stenen werden hergebruikt voor de achtermuur
(en deels verkocht). En er worden 30.000 nieuwe stenen besteld. Het
plan van aanpak werd geschetst door diaken Frederik Krijgsman, van
beroep meester-timmerman, zijn ontwerpen en schetsjes legde hij zo
tussendoor voor aan de kerkenraad. De eisen van de Gemeente Kampen
waren: een rooilijn die van gebouw tot gebouw recht diende te zijn en
de vloeroppervlakte boven het straatniveau (in verband met overstro-
mingen, dan kon het gebouw dienen als vluchtplaats). Geheid hoeft er

niet zegt Krijgsman (en zo is er ooit maar één antiek kannetje gevonden
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